
 

 

PELITA LOTGENOTEN BIJEENKOMSTEN  
HET ZWIJGEN DOORBROKEN 
 
Wilt u mensen van de naoorlogse generatie ontmoeten en spreken die een 
achtergrond in voormalig Nederlands-Indië met u delen? Stichting Pelita organiseert 
in de maand maart en april een serie ontmoetingsbijeenkomsten overal in 
Nederland.  
 
Stichting Pelita organiseert al geruime tijd Naoorlogse Generatie Bijeenkomsten. In 2023 
werden deze overal in Nederland gehouden (in samenwerking met Coöperatie Indisch 
Goud). Tijdens deze bijeenkomsten werd door deelnemers de duidelijke wens 
uitgesproken om in navolging van deze bijeenkomsten lotgenotencontacten te 
organiseren. Er was behoefte aan nog meer open gesprekken over hoe het is om op te 
groeien met ouders met oorlogs- en geweldservaringen en met ontworteling en 
ontheemding. En om te ervaren dat je niet de enige bent die met bepaalde emoties en 
vragen rondloopt.  
 
Het lijkt er dus op dat de naoorlogse generatie bereid is het ‘Indisch Zwijgen’ te 
doorbreken. Stichting Pelita biedt daarom opnieuw bijeenkomsten aan. Deze keer 
kleinschalig met hooguit 10 tot 12 deelnemers, waarbij ontmoeting en het delen van 
persoonlijke verhalen de basis vormen. De bijeenkomsten worden door twee 
medewerkers van Stichting Pelita begeleid. 
 
PROGRAMMA 
13.00 uur: Inloop 
13.30 uur: Start Dialoog 
16.00 uur: Einde 
 
Entree: € 5,00 p.p., contant te betalen aan de kassa. Voor aanmelding stuurt u een mail: 
e.roso@pelita.nl.  
 
BIJEENKOMSTEN 
20 maart 2024:  Indogarden, Enkweg 11, 7384 CR Wilp (Gelderland) 
 
21 maart 2024: Gemeenschapshuis Eigen Haard, Pieter Breugelstraat 23, 4625 BG Bergen 
op Zoom 
 
25 maart 2024: Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle  
 
26 maart 2024: Wijkcentrum Overdie, Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar 
 
28 maart 2024: Johannes Centrum Utrecht, Margaretha Parmadreef 14, 3561 SR Utrecht 
 
4 april 2024: Stichting Moetiara Maloekoe, Godefridus van Heerstraat 38, 6227 RJ 
Maastricht 
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